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Welkom en mededelingen     12 april 2026 

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 

 

Zingen: LB 630: 1,2 en 4 

 

 
 

2. Hij heeft gezegd: Gij mens kom uit, 4. Sta op!-Hij gaat al voor ons uit 

Open uw dode oren   de schoot van ’t graf ontkomen 

Kom uit het graf dat u omsluit  De morgen is vol nieuw geluid, 

Kom uit en wordt geboren!  Werp af uw boze dromen. 

Toen heeft zich in het vroegste licht Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

De nieuwe Adam opgericht,  is voor het lichaam nu vrij baan 

Ons allen lang tevoren.   naar een bestaan volkomen. 

 

Openingsgebed  

Hier zijn wij, Paasmensen, 

om te zingen en te bidden 

want anders zwijgen we u dood 

en denken u uit elkaar 

en praten zonder u. 

Daarom roepen wij: 

Heer open ons hart 
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Hier zij wij, Paasmensen, 

Maar onmacht en teleurstelling 

Vervullen vaak ons hart. 

Dood en lijden zijn alom –  

Misschien was het graf leeg, 

Maar waar herkennen we Hem? 

Daarom roepen wij: 

Heer, open onze ogen. 

 

Heer, die hem hebt opgewekt, 

Wek ook ons op, 

Laat ons opstaan en gaan, 

Als een nieuw begin van verzet 

Tegen de overmacht en de druk, 

Een begin van samen delen en gemeenschap. 

Daarom roepen wij: 

Heer, doe ons opstaan! 

      We gaan zitten 

 

 

Zingen: ZZZ 494 

 

 
 

Als wind die waait waarheen hij wil Als ademnood ons overvalt 

Is Gods Geest daar aanwezig  benauwdheid voor het leven 

Waar mensen voor haar openstaan en eenzaamheid ons hart verstart 

Door Haar gestuwd de weg opgaan blaast zij ons warmt’ in, licht en zacht, 

Van ruimte, recht en vrede.  Geeft moed, zet in beweging. 
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  De Geest van God is overal 

  Waar mensen Haar herkennen, 

  Zij ziet ons door de ogen aan 

  Van hen die helpend naast ons staan, 

  Zij gaat door heel de schepping. 

 

Lezing: Genesis 8: 6-17 

 

Zingen: LB 321 1,2 

 
 

Maar als een glimp van de zon, 

Een groene twijg in de winter 

Dorstig en hard deze grond 

Zo is het koninkrijk Gods. 

 

Lezing: Johannes 20: 19-29 

 

Zingen: LB 321 5,6 

Blinden herkennen de hand  Niet in het graf van voorbij 

Dovemansoren verstaan hem  niet in een tempel van dromen 

Zalig de man die gelooft  hier in ons midden is Hij 

Zalig de vrouw aan de bron  hier in de schaduw der hoop. 

 

Overweging 

 

Stilte 

 

Muziek 

 

 

Zingen: LB 691 
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De Geest van God is als een vuur  In stilte werkt de Geest van God 

Als vlammen felbewogen   stuwt voort met zachte krachten 

Verterend wat aan onrecht leeft  een wijze moeder die ons hoedt 

Een gloed vol mededogen   een bron van goede machten 

Een vonk van hoop in onze nacht  Zij geeft ons moed om door te gaan 

Een wenkend licht dat op ons wacht, doet mensen weer elkaar verstaan 

Een warmt’in hart en ogen  omgeeft ons als een mantel. 

 

 

Voorbeden     Na iedere voorbede zingen wij biddend:  

  

   

Gelegenheid om een kaars aan te steken 

Stil gebed 

 

Bloemengroet en collecte 

 

Breken en Delen 

 



5 

 

Zingen LB 234 

 
Tafelgebed: 

Wij danken U, God, 
voor mensen die kunnen delen 
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren, 
voor hen die hun huis gastvrij openstellen. 
 

Wij danken U, God, 
voor mensen die kunnen luisteren 
naar het leed van anderen, 
die wonden genezen 
door de pijn te helpen dragen; 
voor mensen die kunnen troosten. 
  
Wij danken U, God, 
voor mensen die rust en stilte brengen, 
die oog hebben voor kleine dingen, 
die zich verheugen in de grootheid van anderen. 
  
Wij danken U, God, 
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid, 
die lijden omwille van het onrecht 
dat anderen wordt aangedaan. 
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Wij danken U, God, 
voor mensen die mild zijn in hun oordeel, 
die eerbied hebben voor het leven, 
die hun hart openen voor vergeving en verzoening. 
  
Wij danken U, God, 
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen, 
die oprecht zijn in hun woorden, 
die trouw blijven aan hun vrienden. 
  
Wij danken U, God, 
Voor mensen die zich spiegelen 
Aan de levenswijze van Jezus, die ons leerde bidden 
  

Zingen LB 1006: Onze Vader 
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Vredegroet 

 

Nodiging 

Tijdens het breken en delen zingen we: 

 

 
 

Slottekst:  

Laat ons geen vooruitgang noemen, 

waar een ander aan ten gronde gaat. 

Laat ons geen groei noemen,      

waar een ander minder van wordt. 

Laat ons geen vrijheid noemen, 

wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn. 

 

Laat ons geen gemeenschap noemen, 

waar de minste niet de minste aandacht krijgt. 

Laat ons zelf de verandering zijn, 

die we in de wereld willen zien. 

 

 

Zegenbede 

Met vallen en opstaan onderweg mogen wij van elkaar houvast en  

 bemoediging verwachten. 

 dat zegt Hij die mensen toevertrouwt aan mensen 

 en die daartoe liefde in mensen neerlegt. 

 Moge het ons gegeven zijn aan die verwachtingen te voldoen 

 en elkaar tot zegen te zijn.  

 Laat ons dan heengaan in vrede en zegene ons de Eeuwige.  

Amen.  

 

Slotlied LB 929 
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Aan deze viering werkten mee: 

Nynke van Ravels en Johanna Nab 

    Muzikaal: Vincent van Ravels 
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Eerste collecte: Stichting Chavah 
Stichting Chavah is opgericht om tienermoeders en jonge moeders die ervoor gekozen 
hebben om hun kindje een kans in het leven te geven, maar niet weten hoe ze dit voor 
elkaar moeten krijgen, helpen om in de toekomst zelfstandig voor zichzelf en hun 
kindje te kunnen zorgen. De moeder voelt zich waardevol en geliefd, waardoor ze haar 
kindje met liefde kan omringen. Ze heeft haareigenwaarde (her)ontdekt doordat ze zelf 
voor haar kindje kan zorgen, haaropleiding af kan maken en zich financieel weet te 
redden. En daar waar ze nog tegen vragen aan zal lopen, kan ze in haar, mede bij 
Chavah opgebouwde, netwerk de juiste antwoorden en/of hulpvinden, ook na het 
verblijf bij Chavah. Demissie voor het kind is dat het zich geliefd en geborgen voelt en 
zich zo kan hechtenwaardoor de kans op een goede sociaal-emotionele ontwikkeling 
vergroot wordt 
 
Tweede collecte: Stedelijk Kerkenwerk 
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen gemeente. 
Met deze bijdrage stimuleren we de aandachtspunten uit ons beleidsplan. U kunt 
hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe vormen van kerkzijn. De Protestante 
Gemeente Groningen stimuleert nieuwe initiatieven binnen en buiten de 
wijkgemeenten. Op deze manier zijn we samen op weg naar de toekomst met vormen 
van kerkzijn die nu en in de toekomst passend zijn. Met uw bijdrage levert u 
rechtstreeks een financiële bijdrage aan dit doel. Zo bouwt u mee aan de toekomst van 
de Protestantse Gemeente Groningen. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v. 
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. … 
of via: 

 
 
 

 

 


