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Pagina 5: 
Witte Donderdag - wit – 2 april 2026 – 19.30 uur 
Dienst van Schrift en Tafel 
 
Voorganger:  Ds Jasja Nottelman 
Orgel/piano:  Vincent van Ravels  
Ouderling:  Immie Hoekstra 
Diaken:   Hester Mulder 
Lector:   Idso Wiersma 
 
 
Pagina 15: 
Goede Vrijdag – rood – 3 april 2026 - 19.30 uur  
 
Voorganger:  Gemeenteleden 
Orgel/piano:  Peter Rippen 
Het projectkoor staat onder leiding van Ginet Tuinder 
Ouderling:  Jelle Kooistra 
Diaken:   Hester Mulder 
Lectoren:  Lammert Doedens en Idso Wiersma 
 
 
Pagina 22: 
Paasnacht – rood en wit -  4 april 2026 – 21.00 uur  
 
Voorganger:  Ds Jasja Nottelman 
Orgel/piano:  Vincent van Ravels 
Ouderling:  Jan de Jong 
Diaken:   Hilde Rutgers 
Lector:   Marjolein Pieters 
 
 
Pagina 29: 
Paasmorgen – wit – 5 april 2026 – 10.00 uur – Paasviering 
 
Voorganger:  Ds Jasja Nottelman 
Orgel/piano:  Peter Rippen 
Ouderling:  Immie Hoekstra 
Diaken:   Hilde Rutgers 
Lector:   Elsa Snieder 
Fluit:   Alian Bergsma 
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Paasmorgen        
 
 
 
Muziek 
 
Welkom 
 
Stilte 
 
Binnenkomst van de nieuwe paaskaars. 
 
Zingen: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil. (1 x solo, 1 x allen) 

 
 
Bemoediging: 
v.  Aan het begin van die viering spreken wij uit 
 dat wij hier bij elkaar zijn in de naam van de Levende God, 
a.  die in ons gelooft 
v.  die ons draagt door de diepte heen  
a.  en bij wie de bron van leven is. Amen. 
 
Drempelgebed: 
v.  U die ons kent, u die ons hoort 
 en weet wat in ons leeft 
a.  U die ons geschapen heeft naar uw beeld 
v.  U die ons leert hoe mensen voor elkaar te winnen  
a.  breng aan het licht 
 de mensen die wij kunnen zijn. Amen. 
 
De gemeente gaat zitten 
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Veertigdagen lied ZZZ 704  Veertigdagen zijn voorbij nu: 1 en 4. 

 
4  Veertig dagen zijn gegaan nu 

soms een tocht door de woestijn, 
waar we Ieerden om te vragen 
hoe je duister kunt verjagen 
om met pasen klaar te zijn. 
Refrein:Veertig dagen... 
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Gebed om ontferming 
 
Met acclamatie: Kyrië LB 301j 

 
 
Gebed van de zondag  
 
Lied: Wek in ons de vraag naar de zin van ons bestaan  (Zijsporen 44)  
1e x solo, 2e x allen 
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Jesaja 45: 18-25 
 
Lied 647 Voor mensen die naamloos 

 
 
2  Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 

 

3  Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

4  Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

 
Lezing Johannes 20: 1-18 
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Lied 607 Gij zijt voorbijgegaan 

 
 
2 Gij zijt voorbijgegaan, 

een voetspoor in de zee. 
Gij zijt te ver gegaan, 
Gij zijt een mens te veel. 
Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
verborgen in uw God. 
Geen stilte spreekt U uit, 
ondenkbaar is uw dood. 

 

3 Gij zijt voorbijgegaan, 
een vreemd bekend gezicht, 
een stuk van ons bestaan, 
een vriend, een spoor van licht. 
Uw licht is in mijn bloed, 
mijn lichaam is uw dag, 
ik hoop u tegemoet 
zolang ik leven mag. 

Overweging 
 
Stilte 
 
Muzikaal intermezzo  
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Lied 630 Sta op een morgen ongedacht 

 
 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 

 
3 Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
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4 Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

 
Dankgebed en voorbeden met acclamatie ZZZ 112 keer u om naar ons toe  

 
 
Iemand steekt een kaars aan voor… 
 
Stil persoonlijk gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 
Collecte en Mededelingen 
 
Wegzending en zegen 
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Slotlied: ZZZ 724 Opnieuw geboren, opgestaan 

 
 
2 Opnieuw geboren, opgestaan, 

bezocht, gelouterd en onthecht, 
in kou en duisternis gewacht, 
lang vastgehouden in een nacht 
die ongedacht weer ochtend werd. 
 

3 Opnieuw geboren, opgestaan! 
Mijn wapens had ik weggelegd, 
zo klein en kwetsbaar stond ik daar, 
bereid om elke weg te gaan, 
ja, toen, toen ben ik opgestaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wilt u deze Orde van Dienst achterlaten in De Bron.
Paasmorgen mag de Orde van Dienst worden meegenomen.

Bron van Bemoediging

Midden in de week vijftien minuten tijd voor stilte, bezinning en bemoediging.

Iedere woensdag, van kwart voor één tot één uur, biedt Bron van Bemoediging 
gelegenheid om in stilte tot jezelf te komen, een kaars aan te steken om 
vreugde, zorgen en verdriet te delen, en te luisteren naar een inspirerende tekst 
ter bemoediging.

Iedereen is welkom, aanmelden vooraf is niet nodig.

Bron van Bemoediging: iedere woensdag, 12:45 - 13:00 u.


